Prietpraat

Prietpraat is taal van kleine kinderen bij wie de taalontwikkeling net gestart is. Ze kunnen nog
niet altijd zoals volwassenen de betekenis van woorden en zinnen die ze horen volledig
begrijpen. Stukjes zinnen die ze horen worden daarom soms verrassend gekoppeld aan eerder
gehoorde taalteksten, terwijl zo’n koppeling niet voor de hand ligt. Dit leidt soms tot heel
grappige opmerkingen van de kant van de kleintjes. Als dit soort opmerkingen door een
cabaretier gemaakt zouden worden, zouden we er hartelijk om lachen.

Prietpraat heeft iets vertederends. Je ziet het met name bij kinderen in de leeftijd van 3-5 jaar.
Een van onze kleinkinderen zit in die leeftijd. Zij verbindt de dingen die haar ouders zeggen
aan haar eigen ervaringen in haar beeldrijke, kinderlijke leventje. Zo had haar moeder eens
gesolliciteerd naar een andere functie in de organisatie waar ze toen werkzaam was. Ze werd
daarvoor aangenomen en toen ze thuis kwam zei ze tegen haar partner: “Luister, ik heb
vandaag te horen gekregen dat ik aangenomen ben voor de nieuwe baan”, waarop haar
dochter reageert met de opmerking: “Ja mam, een glijbaan™?

Toen de kleine met twee andere kleinkinderen bij mij in de auto zat, ontspon zich tussen de 3
een discussie over leeftijd. “Ik ben drie en een half”, zei de kleine.” “Ik ben 57, zei de
middelste. “En ik ben al 97, zei de oudste van het drietal. “Ik ben al oud hoor”. Daarop
antwoordde de kleine: “Dan ga je binnenkort dood”.

Op haar vierde verjaardag waren alle ooms en tantes aanwezig. Omdat eentje er nogal slaperig
en gaperig bij zat, kreeg hij van een ander te horen: Ik geloof dat de accu bijna leeg is. De
Kleine hoort het en zegt:” Ja, de accu is bijna leeg”” Ik hoor haar dat zeggen en denk bij
mezelf dat het toch wel heel onwaarschijnlijk is dat ze de overdrachtelijke betekenis van dat
zinnetje begrijpt. Ik vraag haar daarom wat ze bedoelt met “de accu is leeg”. “Nou”, zegt ze;
“die van de afstandsbediening.”

Omdat ze licht gehandicapt is, is ze sneller moe dan haar leeftijdgenootjes. Ze weet dan dat ze
op tijd moet rusten en zegt dan: Ik ben moe, ik ga een tukkie doen.

Ze corrigeert regelmatig haar ouders als ze aan het eten zijn. Ze zegt dan: mama niet met je
mond vol praten.

Een van haar opa's(ze heeft meer dan 2 opa's) heet Klaas. Omdat onze kleindochter op 5
december jarig is en haar grootvader dan op bezoek komt, vroeg ze aan haar vader: komt
sinterKlaas ook op mijn verjaardag?

Haar handicap zit aan haar linkervoet en daarom moet ze altijd een spalk dragen. Op een dag
komt een vriendinnetje van haar bij haar spelen en deed bij binnenkomst de schoenen uit.
Onze kleindochter deed daarom ook de schoenen uit en haar vriendinnetje ziet de spalk aan
haar linkervoet en vraagt: waarom heb je geen spalk aan je rechtervoet, waarop zij antwoordt:
omdat het mijn linkervoet niet is.

Als ze 3,5 jaar is overlijdt een van de opa's . Haar moeder heeft een condoleancekaart gekocht
en vraagt aan haar man wat ze op de kaart zal schrijven. Haar dochter hoort deze discussie en
antwoordt ad rem: “Beterschap”



Onze kleindochter heet Danique de Boer. Een twee jaar ouder neefje vraagt haar hoe ze met
haar achternaam heet. “Ik heet Danique de Boer”, zegt ze. “Nee”, zegt het neefje, “jij bent een
meisje, jij heet Danique de Boerin”

Als op de peuterzaal de leidster niet snel genoeg actie onderneemt, zegt ze tegen haar: “Hé
hallo, komt er nog wat van?”’

Als u ook leuke prietpraat kent, laat het mij dan weten. We maken er een mooi verhaal van.
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